
 
Oorlog over Aalten, Dinxperlo en Wisch 

een ADW uitgave 

 

Oorlog, bezetting, verzet en bevrijding te Aalten-Dinxperlo-Wisch met onder andere de 

ontsnapping van 35 streekgenoten uit het strafgevangenenkamp Marl-Hüls nabij 

RecklingHausen. 

 
Op een mooie morgen in mei 1940 overtraden de legers van nazi-Duitsland onze lands- en gemeentegrenzen en 

daarmee ook die van alle fatsoen, naastenliefde, volken- en oorlogsrecht. 

Daar is op hoog niveau al enorm veel over gepubliceerd en ook in onze gemeenten zijn al ten naaste bij 20 

boeken en boekjes over die tijd volgeschreven. Men kan zich dan ook afvragen of het zinvol is aan deze bonte rij 

nog een boekwerk als dit toe te voegen. 

Om kort te gaan: we denken van wel, want in dit boek is nog weer belangrijke informatie vervat die anders 

verloren dreigde te gaan. 

In 2007 waren we getuige van een soort sneeuwbal effect. In april van dat jaar publiceerde Bé Wissink te         

De Krim, gemeente Gramsbergen, in het Contactorgaan van ADW het verslag van zijn onderduiktijd bij zijn 

oom en tante Hartemink-Groot Nibbelink op Nieuw Bosch Hengeveld 2 te Sinderen. En korte tijd nadien dook in 

Friesland het dagboek op dat zijn nicht Leida op Nieuw Bosch Hengeveld in de oorlogstijd had bijgehouden.  

Neef Bé heeft tot eind 2007 nooit iets van dat dagboek geweten. Toch zijn de overeenkomsten van beide 

verhalen frappant, wat hun betrouwbaarheid aanzienlijk verhoogt. 

In genoemde verslagen neemt de ontsnapping van 35 streekgenoten uit het strafgevangenkamp Marl-Hüls nabij 

Recklinghausen (D) een belangrijke plaats in. Dit bracht Karel-Wim Migchelbrink, geboren en opgegroeid op 

Nieuw Bosch Hengeveld 1 te Sinderen, op de gedachte de gevangenneming van de 35, de barre omstandigheden 

van het kampleven en de wonderbaarlijke ontsnapping aan een grondig onderzoek te onderwerpen en het 

resultaat ervan op schrift te stellen. 

Deze drie verhalen nemen dan ook een centrale plaats in deze uitgave in. 

Daarnaast zijn opgenomen de persoonlijke herinneringen aan de oorlog van Gerrit Klanderman te Varsseveld, 

het van zijn ouders overgeleverde verslag van die tijd van Gerrit Klein Entink te Lintelo-Aalten, het 

oorlogsdagboek van Henk Braam te Terborg en het verslag van Aggie Daniëls van de hulp aan joden door het 

echtpaar Te Lindert-Bulsink van De Huisstede te Sinderen en de dramatische afloop hiervan. 

 

 

 

 

 

 
Kosten voor deze uitgave 16.00 euro  ledenprijs 13.00 euro 

 

 

 

 


